
 
 

We nemen afscheid van 
 

 
 
 
 
 
 

mevrouw 

 

Maud Vandaele  

 
 
 
 
 

echtgenote van de heer Eric Van Hese 

 
 

 
 

 

geboren in Gent op 12 april 1959 en van ons 
heengegaan in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze op 22 juli 2025. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Dit bericht geldt als enige kennisgeving. 

Eric Van Hese 
                                                                                                                                        haar echtgenoot, 
Jade Van Hese en Nick De Wispelaere 
                                                                                                                      haar dochter en verloofde, 
Ingrid Vandaele en Nancy De Vetter 
                                                                                                                           haar zus en echtgenote, 
Amber Vandaele en Fabian Humphrey 
     Hailey en Owen 
                                                                                                                      haar metekind en partner,                                                                                                                     

 

danken u voor uw steun en blijken van medeleven 
 
 

Dank aan: 
haar huisartsen Dr. Werner Verhoeven en Anne-Sophie Demaertelaere 
de medische staf en verzorgend personeel van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze 
thuisverpleging Ellen Frits en team  

 
 
 

 
 

 

Rouwadres: 
 

Uitvaartverzorging Van den Abeele, t.a.v. familie Van Hese - Vandaele 
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze     
www.onstroostatelier.be                                               
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be                                                                                                                                                                                                                   



                  
 

                  
 

Verloren lopen in jezelf 
zoveel dingen weten 

maar ze niet kunnen uitspreken 
gedachten die in een doolhof lopen 

en duidelijkheid het enige is waar je kan op hopen 
Woorden die verdwijnen nog voor je ze kan zeggen 

terwijl je in je hoofd zoveel weet uit te leggen 
Telkens opnieuw die draaimolen die niet te stoppen is 

en je zo dikwijls afvragen wat is er nu toch mis 
verloren lopen in jezelf 

weten wie je bent, maar het niet kunnen uitleggen… 
 

Natascha Heremans  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
 

 


