
 

Als leven lijden wordt, 

 

is sterven een verlossing… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Dankbaar om wie zij voor ons was 
       nemen we afscheid van 

 

 
 

 
 

   mevrouw 
 

   Lucienne Minnaert 
 

 

   weduwe van de heer Robert Vanleerberghe 
 

 

 
 
 

 
 

   Geboren te Deinze op 26 mei 1930 en 
 van ons heengegaan in het AZ Maria Middelares 

te Gent op 20 maart 2023. 
 
 

______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
     zal plaatsvinden in de aula van het funerarium Van den Abeele, 

Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze (Astene), 
op dinsdag 28 maart 2023 om 10 u. 

 
 
 
 

 

We condoleren na de plechtigheid.   
 

Nadien wordt Lucienne haar as verstrooid  
op de begraafplaats van Petegem. 

 

 
Dit melden u met diepe droefheid:   

                                                   

Rudy en Kathy Vanleerberghe – Van Tittelboom 
     Evelyne Vanleerberghe 

 

Luc en Hilde Vanleerberghe – Callens  
    Cedric en Cindy Vanleerberghe – Perdaen, Vince 
 
                                        haar kinderen, klein- en achterkleinkind, 

                                                                 
 

 

evenals  

 

haar schoonbroer en schoonzussen 

 

haar neven en nichten 

 

de families Minnaert – Vanleerberghe  
 
 
 
 

 

______ 

 
 
 

U kan persoonlijk afscheid nemen van Lucienne in het 
funerarium Van den Abeele, Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze 

op donderdag en vrijdag van 17 u tot 19 u. 
 
 

We willen graag haar thuisverpleegsters Ellen, Eva, Sarah en Sabine 
bedanken voor hun inzet, steun en goede zorgen. 

 
 

Eveneens onze grote dank aan de behulpzame buren  
Norbert, Darline, Marnix en Frank. 

 
 
 

Rouwadres: 
 

      an den Abeele Uitvaartverzorging 
T.a.v. familie Vanleerberghe  
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze 
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Huil niet omdat ik er niet meer ben 

   Maar glimlach omdat ik er was…. 


