
 
 

We nemen afscheid van 
 
 
 
 

de heer 

 

Johan Van Acker - Verberckt 

 
 
 

echtgenoot van mevrouw Linda De Wulf 

 

 
 
 

Geboren in Gent op 23 april 1961 en  
van ons heengegaan in het Sint-Vincentiusziekenhuis 

in Deinze op 4 november 2025. 

 
 

 

 

We nemen afscheid van Johan in intieme kring. 

 

Nadien zal Johan zijn urne in de urnenkelder begraven worden  
op de begraafplaats van Astene. 

 
 

 

 

 

Dit bericht geldt als enige kennisgeving. 

Linda De Wulf 
                                                                                                                                            zijn echtgenote, 
Kiara Van Acker – Verberckt    
                                                                                                                                                   zijn dochter, 
 

Patricia Verberckt en Philippe Meuleman, kinderen en kleinkinderen 
Bart Van Acker – Verberckt en Chantal De Smet, kinderen en kleinkinderen 
Geert Van Acker – Verberckt en Sabine Van Hoecke, kinderen en kleinkinderen 

 

Lutgarde Willemijns 
 

Luc De Wulf 

 

                          zijn zus, broers, schoonbroers, schoonzussen, schoonmoeder, neven en nichten, 
                                                                                                       
De families Van Acker-Verberckt – Van Hulle en De Wulf – Willemijns  
 

danken u voor uw steun en blijken van medeleven 
 

 
Dank aan  
 

zijn huisarts Dr. Lisa De Meulenaere 
Team Thuisverpleging Deinze 
alle medewerkers van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze, afdeling Oncologie 

https://www.ziekenhuiswaregem.be/
https://www.ziekenhuiswaregem.be/


 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rouwadres: 
 

Uitvaartverzorging Van den Abeele 
t.a.v. familie Van Acker-Verberkt – De Wulf 
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze  
      

www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 
www.onstroostatelier.be 

 
 
 
 

Je hebt zo dapper gestreden 
jouw pijn is nu voorbij 
we probeerden je te helpen 
maar stonden er zo machteloos bij 
Het is een gemis, 
een stille pijn 
dat je nooit meer bij ons zult zijn 

 


