
Vele fijne herinneringen 
zullen het verdriet verzachten  

 
 

 
 

We nemen afscheid van 
 
 

mevrouw 

 

Elsa Coudenys 

 
 
 

weduwe van de heer Marcel Strobbe 

 

 
 

Geboren in Petegem-aan-de-Leie op 20 september 1932 en  
van ons heengegaan in het WZC Karel Picqué 

in Deinze op 3 november 2025. 

 
 

 

 

We nemen afscheid van Elsa in intieme familiekring. 

 

Nadien zal haar as zal verstrooid worden  
op de begraafplaats van Deinze. 

 
 

 

Dit bericht geldt als enige kennisgeving. 

Dit melden u met diepe droefheid: 
 
Willy (†) Vernimmen en Mia Strobbe – Geert Dhaese 
     Evelyne Vernimmen en Bart Van Keirsbulck 
          Ann-Marie Van Troys 
          Pieter-Jan Van Troys 
          Milan Van Keirsbulck 
          Thias Van Keirsbulck 
 
Geert Strobbe en Ria Vermeiren 
     Emily Strobbe en Koen Coppens 
          Mauro 
     Steven Strobbe 
                                                                                                        haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
De families Coudenys – Strobbe 
 

U kan persoonlijk afscheid nemen van Elsa in het funerarium 
Van den Abeele, Dorpsstraat 77 in 9800 Deinze (Astene) 

op vrijdag 7 november van 16 u tot 18 u. 
 
Dank aan haar huisartsen Dr. W. Statius en Dr. W. Feys, 
evenals aan de directie en het personeel van het WZC Karel Picqué in Deinze. 

https://www.ziekenhuiswaregem.be/
https://www.ziekenhuiswaregem.be/


 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rouwadres: 
 

Uitvaartverzorging Van den Abeele 
t.a.v. familie Strobbe - Coudenys 
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze  
      

www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 
www.onstroostatelier.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als een sterke en trotse dame 

Dansend door het leven 

Geliefd en graag gezien 

Anderen zoveel willen geven 

 

Met een lach en een traan kijken wij terug 

Nu is het tijd voor welverdiende rust 

Laat je kaars maar zachtjes doven 

Wij geloven dat het terug zal branden hierboven 

 


