De Heer is mijn herder,
daarom kom ik niets tekort.

Hij doet me rusten in groene velden,
en brengt mij naar rustig water.
Hij herstelt mijn ziel,

Hij leidt mij langs rechte wegen
tot eer van Zijn naam.

Ik vrees geen gevaar
als mijn weg door een donker dal gaat,
want U bent dichtbij.

Uw stok en staf geven mij moed en troost.

Uit Psalm 23 - de Bijbel - vrij vertaald.
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De Heer is mijn herder,

daarom kom ik niets tekort.
Psalm 23 vers 1

Sientje De Baere

weduwe van Rik Van Lint

Geboren te Gent op 1 januari 1935 en
op 22 januari 2026 naar haar Hemelse woning gegaan.

Ze was fier op haar kinderen en genoot van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Katja Van Lint
Peter en Evelien - Emma, Amélie en Lucas
Johan en Marie - Eden en Jiska
Nico en Geneviéve

Ineke Van Lint
Thaisa en Kristof - Fen, Lio en Joa
Nikita en Anthony - Elijah, Shanaia en Oziel
Manolito en Saartje
Melina

Rolf en Greetje Dokter-Van Lint

Jetro en Angelique - Nomi, Phara en Noah
Ruben

Geert en Mieke De Mets-Van Lint
Steven en Tara - Emma-Lore, Lea-Noret, William en Noam
Bram en Nina - Ceres en Rocco
Timo en Marit - Marilou en Aster
Nele en Jan

Veerle Van Lint
Misha en Yannick
Sara
Mathias

We willen u graag uitnodigen voor de christelijke afscheidsdienst op
zaterdag 31 januari om 13u30 in het uitvaartcentrum Van den Abeele - Dorpsstraat 77 in Deinze.

Liefst geen zwarte kleding. Geen bloemen of kransen.
Wie Sientje nog een laatste groet wil brengen kan dit doen op
woensdag en donderdag telkens van 16u — 18u.




Rouwadres :

Uitvaartverzorging Van den Abeele
ta.v. familie Van Lint

Dorpsstraat 77- 9800 Deinze

www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be
www.onstroostatelier.oe



