
 
 

 

 
 

Als je in de harten van zovelen 
een plaatsje hebt gekregen, 
dan is het leven rijk geweest 

 
 
   

 
 

 
 
 

 

de heer 
 

 

Eddy Pypaert 
levenspartner van mevrouw Karine Stichelbaut 

   
 

 

Geboren te Deinze op 23 december 1960 en  
heel onverwacht van ons heengegaan  

te Zele op 8 december 2023. 
 

Lid van Kaart- en Teerlingclub Sint-Hubert Deinze 
Lid van biljartclub De Patrijzen in Nederzwalm 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

_______ 
 
 
 
 
 
 

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  
zal plaatshebben in de aula van het funerarium Van den Abeele, 

Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze (Astene), 
op zaterdag 16 december 2023 om 10u. 

 
 
 
 

We condoleren na de plechtigheid. 
 
 
 

Nadien zal Eddy zijn urne in familiekring in de urnenkelder 
begraven worden op de Parkbegraafplaats van Nazareth. 

 

Dit melden u met droefheid: 

 
 
 
 

Karine Stichelbaut 
                                                                             zijn levenspartner, 

 

Marleen (†) Pypaert 
Andy en Mariska Pypaert – Soetaert 
     Henri (zijn petekind) 
     Justine 
                                      zijn zus, broer, schoonzus, neef en nicht, 
 
 
De families Pypaert – Stichelbaut  
                                                                       
 
zijn trouwe viervoetertjes  
Ulrich en Jolien        
 

 

                                                                             

_______ 
 
 

 
 

 
 
 

 

U kan persoonlijk afscheid nemen van Eddy in het funerarium 
Van den Abeele, Drapstraat 90B te 9810 Nazareth, 

op woensdag en donderdag van 16 u tot 18 u. 
 
 
 

Dank aan alle vrienden die Eddy warm omringd hebben. 
 

 
 

 
 
 

 

Rouwadres: 
 

     an den Abeele Uitvaartverzorging 
T.a.v. familie Pypaert – Stichelbaut  
Dorpsstraat 77 te 9800 Deinze                      
www.uitvaartverzorgingvandenabeele.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Jij bent voor altijd  
                in ons 

  


