Bij moeilijke momenten willen mensen graag hun medeleven betuigen aan de familie. Daarvoor hebben we
‘Ons Troostatelier’ opgericht en dit op zo’n manier dat nabestaanden zelf hun voorkeuren kunnen aangeven
uit het aanbod van ‘Ons Troostatelier’.

Bij intens verdrietige gebeurtenissen vinden we het vaak moeilijk om woorden te vinden. We hopen dat via
ons aanbod van bloemstukken en andere troostgeschenken er een mooi gebaar van steun aan
nabestaanden kan gegeven worden.

Elke bloem en elk geschenk wordt met liefde en zorg samengesteld, zodat gedachten en gevoelens op een
mooie manier gedeeld kunnen worden. Onze bloemstukken brengen troost en warmte, en onze
geschenken zijn een persoonlijke manier om medeleven te tonen.

Bestellen kan via onze website bij het luikje ‘Ons Troostatelier’ of via www.onstroostatelier.be.

VOORKEUREN VAN DE FAMILIE UIT ONS TROOSTATELIER

GEEN BLOEMEN, NOCH KRANSEN,

WIE WENST KAN GEHEEL VRIJBLIJVEND EEN WITTE ROOS MEEBRENGEN


http://www.onstroostatelier.be/

